Parochie in

Dendermonde

Op weg naar het vormsel — Geloven
Christenen hebben ervaren dat God hen zoekt en hebben beslist om Hem een plaats in hun leven te
geven.

Geloven is vertrouwen dat God altijd achter je staat.

Wanneer twee mensen elkaar heel graag zien wil dit niet zeggen dat ze elkaar ‘opslokken’. Als je
elkaar echt heel graag ziet dan ben je bij elkaar een toch ook een stukje los van elkaar. Mensen
geven elkaar dan vrijheid om te groeien in al de dingen waar ze goed in zijn en, waar nodig elkaar te
helpen. Als je elkaar graag ziet dan mag ieder zichzelf zijn.

Ook al is God groter dan de mens, God is ook zo... Hij ziet ons graag.... Hij vertrouwt op de mens en
geeft ons zijn liefde. Er wordt gezegd: God is Liefde.... Meer nog, een Christen ervaart dat God hem
zoekt... en wil God een plaats geven in zijn leven...

In het woordje vertrouwen zit het woord "trouw". Noem eens 5 mensen op wie je altijd
vertrouwt.

In het woordje geloven zit "love". God is liefde, hoe zou je Hem voorstellen?

Ga eens naar je mama of papa en vraag hen om je even vast te pakken, zoals God de mens
vasthoudt.




Op weg naar het vormsel — Geloven

Geloven in God die liefde is

God is iemand die gelooft in ons... Hij weet dat wij ‘het’ kunnen en Hij wil ons aanmoedigen. Net als
een mama en papa die aan de rand van het voetbalplein of het zwembad supporteren! Hij kijkt rond
en jij mag gerust roepen: lieve God, ik en hier! God luistert heel aandachtig en Hij zal ons horen
want.... God is een beetje verliefd op ons! Net zoals mensen die verliefd zijn op elkaar willen samen
zijn en leuke dingen doen, zo wil God een plaatsje in ons leven! Hij ziet ons zo graag dat hij ons
‘cadeautjes’ wil geven. Dat lezen we in de Bijbel als we Jezus aan het werk zien. Hij wou altijd bij de
mensen zijn om samen met hen te eten, om hen te troosten, hen te helpen, voor hen te zorgen... Hij
wou altijd maar goed zijn... Jezus vraag ons dat wij dat ook doen... elkaar ‘cadeautjes’ geven door
goede dingen te doen voor elkaar. Zo ontvangen we elke dag cadeautjes en zo geven we elke dag
cadeautjes, als zijn het geen pakjes met een strikje er rond.

Hier ben ik! Aan wie wil je een lief teken van leven geven?

Ik ben een beetje verliefd! Wie geeft je het gevoel dat je er mag zijn, zoals je bent?

Ik ben verzot op cadeautjes! Wie heeft er dringend van jou een complimentje nodig?

Vertrouwen oefenen!
We blijven niet zomaar stilzitten... vertrouwen kan je oefenen met elkaar... Roep er mama, papa,
broer en zus maar bij.... Kijk naar het filmpje en DOE MEE!!!

Veel plezier met schuilplaats, het hindernissenparcours en laat je opvangen door een van je
huisgenoten.

Ubi Caritas...

Ubi caritas et amor — Ubi caritas, Deus ibi est...
Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God...

En nu zingen maar...




